Verslag Rendez-Vous Amicale Grand Banks West- Europe 2002 in Port Zelande 

 

In het heldere en grootste zoutwater binnenmeer van Europa, het Grevelingenmeer, heeft een groot aantal schepen van de Amicale Grand Banks West-Europe ligplaats gevonden in de haven van Port Zelande. Aan de speciaal vrijgemaakte steiger zijn 45 Grand Banks uit Belgie, Duitsland en Nederland verzameld en op de wal staat een keurig ingerichte partytent van de cateraar. Daar zullen de festiviteiten van de komende dagen zich afspelen. Het weer laat zich van de goede kant zien en het bestuur kan tevreden zijn. Het is voor Ruud Hummelman, de voorzitter, de laatste keer dat hij zoiets organiseert. Hij is blij dat alle inspanningen van de laatste tijd tot dit resultaat hebben geleid.

 

Alle schepen liggen aan een vingerpier met een eigen aansluiting voor elektra en TV. Op de hoofdsteiger zijn voldoende watertappunten te vinden. Veel Grand Banks schippers hebben Port Zelande al eerder ontdekt en ervaren dat comfort, veiligheid en netheid hier hoog in het vaandel staan. De haven heeft een fraaie en gezellige aankleding met restaurants en een havencafe. In het aangrenzende bungalowdorp zijn tennisbanen, een subtropisch zwembad en een bowlingbaan  te vinden. De omgeving leent zich uitstekend voor het maken van fietstochten. Bovendien sta je - als je de Brouwersdam oversteekt - al direct aan het Noordzeestrand.

 

Op donderdag en vrijdag lopen de schepen met de regelmaat van de klok binnen, krijgen aanwijzingen van onze "walkapitein" Ruud van de Orion, en worden verwelkomd door nog een andere Ruud, onze voorzitter, en overige leden van het bestuur. Er is goed met de havendirectie overlegd en dat heeft geresulteerd in een Grand Banks steiger die gezien mag worden. Er zijn veel kijklustigen op de steiger. Er kan "gemengd" afgemeerd worden, wat wel zo aardig is: 32 voeters naast 42 voeters enzovoort. Alle deelnemende schepen zien er goed verzorgd uit en zijn gepavoiseerd. Dat geeft een extra feestelijk tintje aan het hele gebeuren. 
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Rond 18.00 uur is de ontvangst in de partytent en kunnen de deelnemers kennismaken met de nieuwe leden. Er is zelfs een Zweedse delegatie aanwezig, die in Nederland een tussenstop maakt na een fraaie reis naar Madeira en de Canarische eilanden. De ontvangst gaat geleidelijk over in het culinair gedeelte. De traditionale haringkar is weer aanwezig; er is een ruime keus aan salades, een beenhambuffet en er zijn krokant gebakken broodjes en een uitgebreid mosselbuffet. De stemming zit er goed in, de tent is gezellig aangekleed en we laten het ons goed smaken. 

 

Op zaterdagmorgen 10.30 vindt de gebruikelijke vergadering plaats. Onze actieve gastvrouwen hebben een GB standje ingericht voor T-shirst, speldjes en de nodige administratie. Nadat iedereen koffie of thee heeft gekregen, wordt de vergadering geopend door de voorzitter. Er staat een bestuurswisseling op het programma. Zoals is aangekondigd, zal Ruud Hummelman het voorzitterschap overdragen aan Jan-Willem ten Broeke. Ruud heeft  acht jaar op voortreffelijke wijze  leiding gegeven bij tal van bijeenkomsten, vergaderingen en Rendez-Vous. Ruud heeeft aangeboden het financiele gedeelte nog een jaar te willen doen om op die manier de nieuwe voorzitter bij te staan in reeds lopende activiteiten.

 

Omdat ook Bob Wauters en Joost Visser aftreden, is voor hen vanzelfsprekend binnen het ledenbestand vervanging gezocht en gevonden. Willem van Barneveld zal het bestuur versterken, waarmee weer nieuwe ideeen uitgewerkt kunnen worden om de vriendenclub verder uit te breiden. Met een welgemeend applaus gaan de aanwezigen bij acclamatie accoord met de voorgestelde bestuurswijzigingen. s'Avonds tijdens het galadiner zal daar verder aandacht aan worden besteed. Tijdens het financiele verslag door de penningmeeste/voorzitter blijkt dat we ons over onze financiele situatie geen zorgen hoeven te maken. Tot slot geeft Luc Colpin uitleg over de situatie van GB in Europa en deelt mee dat GB deel zal nemen aan de HISWA in IJmuiden. 
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s'Middags is het tijd voor een borrel, flaneren we langs de schepen, en gaan bij elkaar op bezoek om te zien hoe schepen zijn ingericht en of er nog tips te vinden of te geven zijn. Het weer is prachtig. s'Avonds is het tijd voor het galadiner. Gepikt en gesteven gaat iedereen naar de tent die er ook al zo feestelijk uitziet. De cateraar heeft echt zijn best gedaan om goed voor de dag te komen. Het Trio Ruud Bos verzorgt de muziek. Er is een warm en koud buffet, waarbij de onderdelen van het buffet bijpassende namen zoals "Moby Dick", "Stuurmanskunst", Dekzwabberschotel", of "Kraaiennest" hebben gekregen. Er is voor iedereen genoeg. Voor een paar Duitse deelnemers die vrijdag met de auto zijn gekomen en door fileleed bijna "ketellapper" waren, worden heel attent nog een paar aparte schotels verzorgd.

 

De muziek speelt op ideale sterkte, zodat iedereen zich toch verstaanbaar kan maken. Het grote intermezzo wordt ingezet met het afscheid van Ruud Hummelman, Bob Wauters en Joost Visser, die helaas niet aanwezig kan zijn. Er is voor ieder een passend aandenken, er worden wat traantjes weggepraat, wat aangeeft dat deze activiteit een deel van hun leven is geweest, waarvan ze wellicht met wat meer moeite afscheid nemen dan zo op het oog te zien is. 

 

Een kleindochter van Ruud heeft een verrassing door voor de hele zaal een couplet te zingen van het wonderschone lied " Ruud, waar is mijn Grand Banks", begeleid door Jelle van der Zee. Door het trio Ruud Bos wordt daar nog wat verder op geparodieerd. Jan-Willem ten Broeke houdt zijn maiden speech en Willem Timmermans doet verslag van de ingeleverde logboeken die gaan voor de "stuurwiel" competitie. De tweede prijs is voor Willem van Barneveld. De eerste prijs en het stuurwiel gaan naar de familie de Vestele uit Belgie met een reis van 1031 mijl. Daarna wordt er weer gedanst en tot slot natuurlijk nog een echte Hollandse polonaise. De stemming is optimaal.

 

Zondag gaat iedereen weer naar huis. Er wordt er afscheid genomen en rond koffietijd vertrekken de meeste schepen richting thuishaven. Vanaf de "Zeebries" klinkt een trompetsolo als afscheid.

