Reisverslag Londentocht 2006 van de “Groote Beer” (Yvonne en Bert Casteleijn)

Vrijdag 4/8 - 13 mijl gevaren

Vanuit Zaandam (Watersportvereniging Bruynzeel) onze thuishaven, gelegen aan het Noordzeekanaal, via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Weesp.

In de Weespertrekvaart aangelegd en een lekker ijsje gehaald en daarna goed gegeten. Weer terug op de boot een lekkere kop koffie gedronken en daarna onderuit gezakt op de bank. We hebben vakantie!

Zaterdag 5/8 -  47 mijl gevaren

We wilden om 08.30 uur vertrekken uit Weesp maar de brug werd pas om 09.00 uur bediend, weer even wennen om vooraf te kijken wat de openingstijden zijn. Via het Amsterdam-Rijnkanaal, de Beatrixsluis, de Lek en de Noord naar Dordrecht waar we om 16.00 uur aankwamen. Even wat drinken, nog even winkelen want Dordrecht is een leuke en gezellige stad om daarna rustig op het achterdek te genieten van de zon. Hier hebben we overnacht bij de Kon. Dortse zeilvereniging.

Zondag 6/8  39 mijl gevaren

Om 09.30 uur vertrokken, om via de Kil en het Hollands diep naar de Volkerak sluizen te gaan en via het Volkerak en de Krammersluis onder de Zeelandbrug door naar Zierikzee. Hier liggen we zij aan zij met de Tramontana ook een GB maar een 42 uit Barendrecht die we in de sluizen tegen kwamen. ‘s middags in Zierikzee hebben we een borreltje gedronken met de bemanning van de Tramontana, ‘s avonds zijn we nog even gaan lopen en hebben we een cappuccino gedronken in Zierikzee, zoals gewoonlijk was het hier weer druk en gezellig.

Maandag 7/8  10 mijl gevaren

10.30 uur vertrokken samen met de Tramontana ivm het voorspelde slechte weer gaan we naar Goes. Op de Oosterschelde voor de verandering bijna geen wind dus we schoten lekker op, we waren om ongeveer 12.15 uur bij Goes en hebben tot 13.00 moeten wachten op de brugopening, daarna in de kom van het centrum gaan liggen en lekker gewandeld en een ijsje gegeten.

We kregen Engelsen buren en we vertelden dat we naar Chatham en Londen wilden toen kregen we meteen een vaantje en wat tips over de reis, vooral over de rivier de Medway, Chatham en Rochester, wat hun thuishaven is.

Dinsdag 8/8

Dagje in Goes gebleven lekker gewandeld en er was markt, ‘s avonds lekker koffie en een borrel gedronken op een terrasje, gezellig samen met de bemanning van de Tramontana.

Woensdag 9/8  26 mijl gevaren

Van Goes waar we om 09.00 uur vertrokken via de Zandkreeksluis, waar we overigens Bert en Herman (Wsv.Bruynzeel) tegen kwamen die met de Noa een reis rond Engeland hadden gemaakt. In de sluis zien we de Leguaan en de Kahlesand. We gaan het Veersemeer over en het kanaal door Walcheren door, waar we 3 uur over doen. Het was de bedoeling om in Vlissingen te blijven maar de haven is vol, dus we zijn naar Breskens overgestoken, waar we samen met de bemanning van de Tramontana lekker spareribs en vis gaan eten bij restaurant Padington, daarna bij ons aan boord nog wat gedronken. Bij terugkomst in de haven zien we ook de Orion.

Donderdag 10/8   18 mijl gevaren

Het plan was ‘s morgens samen met de anderen naar Zeebrugge te gaan, maar er stond te veel wind. De Orion is om 11.00 uur toch gegaan en meldde dat het meeviel. Wij zijn met de anderen om 13.00 uur gegaan maar het viel ons knap tegen, flinke golven en stroom tegen, zo hebben wij 3 uur gedaan over een tochtje waar je normaal 1 uur over doet. Wel kwamen we onderweg de Mr. Porky tegen met Willem en Karin Koopmans (bij GB’ers bekend van Simrad), vrienden van ons waar we een paar jaar geleden mee naar Fecamp zijn geweest, maar veel tijd om te kletsen onderweg hadden we niet.

Bij aankomst in Zeebrugge bij de Royal Belgian Sailing Club (RBSC) meteen maar gebunkerd, 1085 ltr., dan kan hij er weer even tegen. Diesel kost hier 62 eurocent 

De haven is goed en netjes maar wel duur. Één van de havenmeesters heeft van het konvooi voor zover al aanwezig nog een mooie foto gemaakt, die aan ons allen uitgereikt werd met de mededeling dat deze in hun clubblad geplaatst zou worden.

Vrijdag 11/8

Dagje in Zeebrugge gebleven met de anderen van het konvooi, verhalen uitgewisseld, biertje gedronken en de Russische onderzeeër en het lichtschip de West Hinder bezocht. De dames zijn in een groepje naar Blankenberge geweest en komen in de regen terug als gele teletubies.

‘s Avonds met zijn allen gegeten in het clubrestaurant van de RBSC in Zeebrugge, hier is ook het eerste palaver. 

Zaterdag 12/8

In principe zouden we uitvaren vanochtend, maar door de slechte weersvoorspelling zijn we niet gegaan, nu gaan we als het weer en de verwachting zo blijft zondagochtend om 06.00 uur weg. Het weer is niet best maar we zijn vandaag met de tram naar Blankenberge geweest met de bemanningen van de Maria Theresia en de Out of the Blue, vreselijk gezellig, veel gelachen, einden gelopen en drijfnat geworden. Terug in Zeebrugge eerst langs de super om de boodschappen op te halen, de vriendelijke beheerder van deze zaak heeft ons toen zeer leuk aangekleed,  tegen de regen, in  Lila poncho’s en gekke mutsen. Zo zijn we maar iets gaan drinken in een bar langs de haven, groot gelach natuurlijk toen we zo binnen kwamen, maar wij bleven redelijk droog, we hebben wat Irish koffie besteld en gevraagd of ze wat rustig aan konden doen met de koffie, nou ik moet zeggen dat ze dat goed gelukt is………..

Zondag  13/8  107 mijl gevaren

Opgestaan om 05.00 uur en maar weer naar bed gegaan want het weer was volgens de nieuwsberichten niet al te best voor de Engelse kust.

Om 09.00 uur worden we wakker gemaakt met de mededeling, we gaan!, er is gebeld naar Engeland en het weer is daar goed, bijna geen wind en lekker zonnig.

Gauw alles klaarmaken en om 10.00 uur gaan we met zijn allen naar buiten. Inderdaad bij de Belgische kust en op zee mooi weer weinig wind. Helaas moet de Out of the Blue terug omdat de schipper last heeft van een acute hernia, jammer, jammer, jammer!

Wat later komt er een bericht van de Sampo dat de motoren er mee gestopt zijn, de Kahlesand draait om en maakt een sleeplijn vast die na een uurtje weer los kan, de brandstof filters zijn gewisseld en de motoren draaien  weer. Helaas komt het probleem bij de Sampo terug op de ingang van het Princes Channel en wordt na overleg de reddingsbrigade van Sheernes gevraagd om de Sampo terug te slepen, want door de stroming en de golven is het voor de Kahlesand te riskant. De Kahlesand vergezeld de Sampo en zij blijven samen achter in Sheernes.

Na een mooie maar lange tocht met een snelheid van rond de 10 knopen, met het steunzeiltje op, lopen we om 09.00 uur de rivier de Medway op en om 12.00 uur na een klein spannend sluisje liggen we vast in Chatham Maritiem Marina.
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Maandag 14/8

Eerst de klok een uur terug gezet en lekker gaan douchen in een schoon en zeer luxe toiletgebouw. Daarna naar het maritiem winkelcentrum waar we de bemanning van de Tramontana tegenkomen, samen gaan we met de bus naar Rochester, best eng hoor zo boven voorin zitten en geen bestuurder zien.

Helaas begon het ook hier te regenen, na een leuke en mooie stadswandeling gezocht naar het Dickens huis, niet te vinden. Na een high tea zijn we weer op de bus gestapt naar Chatham, hier nog wat boodschappen gedaan en toen weer terug met de bus naar de marina. Hier kregen we te horen dat het palaver om 17.00 uur in de pub was. Dus boodschappen wegbergen en snel naar de pub, even kletsen, een borrel en daarna eventueel eten. Wij zijn na de borrel terug gegaan naar de boot om te eten want ik wilde de motoren nog nazien en even internetten, dankzij de gratis wifi in Chatham Marina. Nog even rustig zitten en de boot weer klaarmaken voor de tocht naar Londen, want we moeten als eerste groep, om 08.00 uur, door de sluis, samen met de Thira, de Leguaan, de Maria Theresia en de Seahorse.

Dinsdag 15/8  51 mijl gevaren

Volgens plan gingen we als eerste door de sluis, alleen was het om 07.30  i.p.v. 08.00 uur, dus dat was even opschieten. We hebben mooi weer, af en toe een zonnetje en mooie wolkenluchten. We varen rustig de Medway af. Het schutten ging in vier ploegen, dus het duurde even voordat we weer bij elkaar waren. Bij Sheernes voegden de Sampo en de  Kahlesand zich gelukkig weer bij ons konvooi. De Sampo was hier naar toe gebracht door de reddingsbrigade van Sheernes i.v.m. vuil in de filters.

Toen we weer compleet waren gingen we wat sneller varen, tussen de 6 en de 8 knopen, in kiellinie achter de Orion aan. Het was een mooie tocht over de Theems, alleen had de Sampo weer pech nu een kapotte waterslang. Mede door de hulp van de schipper van de Seahorse, die, midden op de Theems, was overgestapt op de Sampo, werd het euvel gauw verholpen.

Na een klein misverstand tussen een groot RoRo schip en de Orion kwamen we om 16.00 uur aan bij de Towerbridge in  Londen. We hebben hier geprobeerd om een groepsfoto te maken onder de brug, maar door het drukke verkeer op het water is dit niet  helemaal gelukt, wel zijn er van alle boten foto’s gemaakt. De Marylou en wij waren slim en hebben een mooring opgepakt. Omdat we als laatste ingedeeld waren voor de sluis,  hebben we ongeveer twee uur liggen dansen op de Theems voor we de sluis van het St. Katherins dock in mochten. Maar het is de moeite waard.

Binnen in het central dock krijgen we allemaal een plekje en hebben we om 19.00 uur een borrel in de Tradewinds Yachtclub.
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Woensdag 16/8, donderdag 17/8 en vrijdag 19/8

Vrije dagen in Londen, ook voor de Orion, die zijn marifoon inmiddels in een hoek geparkeerd heeft en nu iets groens in zijn hand heeft. 

Het weer is redelijk zonnig met wel af en toe een bui, maar dat mag de pret niet drukken, we liggen in Londen!!

Iedereen heeft op eigen gelegenheid de bezienswaardigheden van Londen bezocht. Dit was voor de één een museum en voor de ander de wijk Soho, ook de Big Ben en het Reuzenrad waren in trek.

Donderdagavond hebben we een gezamenlijk diner in de Yachtclub Tradewinds.
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Allemaal netjes gekleed, de heren in blauwe blazer en clubdas en de dames in nette jurkjes.

We verzamelen om 18.00 uur voor een borrel en daarna gaan we aan tafel. Onze voorzitter, niet in functie, houdt toch een officiële toespraak en heet onze Engelse gasten en Luc Colpin  welkom. Eén van de Engelse gasten hield zelfs een toespraak in het Nederlands. Ook werden de clubvlaggen aangeboden / gewisseld.

Helaas was het diner zelf niet zo’n succes, met name het vlees wat geserveerd werd, een schoenzool bij de één, vlees met zenen bij een ander en bij een derde ging het geheel retour. Het dessert was een succes en ging er bij iedereen goed in.

Na het diner was er voor de liefhebbers aan boord van de Orion nog een afterparty.
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Zaterdag 20/8   71 mijl gevaren

De eerste ploeg gaat al om 08.00 uur schutten, en om 08.15 uur zijn deze al onderweg naar Ramsgate. Het duurde tot aan de Medway bij Sheernes eer we weer visueel contact hadden met de tweede groep. We hadden mooi weer met een windje uit het westen, dus om de hoek bij Margate kregen we de golven op de kop. Net hiervoor sloot ook de 3e groep weer aan bij het konvooi. Het was nog even 3 kwartier dansen en springen voor dat we in Ramsgate waren. Bij aankomst, om ongeveer 17.00 uur, moesten we wel enige schippers waarschuwen voor de zandplaat in het midden van de haven, maar gelukkig ging alles goed.

Om 17.30 uur waren we uitgenodigd bij de Royal Temple yachtclub van Ramsgate voor een bbq. Na het overhandigen van de clubvaantjes wederzijds zijn we aan de goed verzorgde bbq begonnen met een lekker gesponsord glaasje wijn.

Op de terugweg naar de boot leek het net of we dronken waren, maar het lag deze keer echt aan de wind dat de steiger zo bewoog. We zijn een goed deel van de nacht aardig door elkaar geschut op de ongelukkige wachtsteigers van Ramsgate. Menigeen vond dit niet erg prettig en heeft niet veel geslapen.
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Zondag 21/8

Na enig overleg ‘s morgens om 08.00 uur over het vertrek naar Zeebrugge, met hier en daar verschillende berichten over het weer, hebben wij besloten om niet mee te gaan met het konvooi. We hebben ze wel uitgezwaaid en een goede reis toegewenst, maar de voorspellingen van windkracht 6/7 uit het zw vonden wij te veel voor een prettige en veilige overtocht. We weten dat de boot het aan kan, maar een beslissing om niet te gaan is ook goed zeemansschap.

Na ongeveer een uur zijn de Sampo en de Kahlesand weer teruggekeerd in Ramsgate, ook deze vonden het niet echt leuk zeker niet met de problemen die de Sampo al achter de rug had.

‘S middags om 17.00 uur werden we gebeld door de vlootvoogd dat het hele konvooi veilig binnengekomen was in Zeebrugge.

We hebben naderhand begrepen dat de golven op zee zo hoog waren dat het voor de kleine en minder snelle schepen op een gegeven moment  meer op een onderzeeër leek, dan op een trotse GB. Deze drie wat minder snelle schepen waren van de rest van het konvooi gescheiden. Dat zij op zee uit het zicht van het konvooi raakten, in deze moeilijke omstandigheden, kan toch niet de bedoeling zijn van een georganiseerde reis. Voor velen was het de bedoeling om onder leiding van ervaren schippers zee-ervaring op te doen.

Nadat het konvooi vertrokken was hebben wij een rustiger plekje opgezocht in de haven van Ramsgate, want nog een dag of nacht zo door elkaar geschut worden langs de wachtsteiger, daar hadden we geen zin in. 

Wij hebben samen met de bemanning van de Sampo en de Kahlesand ‘s avonds maar een borrel gedronken en overlegd wanneer wij zouden oversteken, vooralsnog zag het er naar uit dat het dinsdag een mooie rustige dag zou gaan worden.

Maandag 22/8

Hebben we met 3 boten stilgelegen in Ramsgate en hebben lekker gewandeld en gewinkeld in de stad en nogmaals de Royal Temple yacht club bezocht. De voorspelling voor dinsdag ziet er nog steeds goed uit, dus we spreken af dat we de volgende morgen om 07.00 uur vertrekken.

Dinsdag 23/8   71 mijl gevaren

We zijn ‘s morgens  inderdaad om 7.00 uur weggevaren, het weer is lekker rustig en de voorspelling is goed 2 bft bij de Engelse kust tot 3bft uit het zw aan de Belgische kust. Na een toch nog wel hobbelige vaart van de opgebouwde golven van de laatste paar dagen komen we om 16.15 uur Belgische tijd aan bij de RSBC in Zeebrugge. De Kahlesand heeft toch nogmaals de Sampo enige tijd gesleept wegens opnieuw verstopte filters, dit gebeurde op nog geen 5 mijl voor Zeebrugge.

Na aankomt meteen maar weer gebunkerd, de prijs van de diesel is inmiddels 5 cent gestegen naar 67,5 cent per liter. We worden door de havenmeester op de hoogte gebracht over de binnenkomst van het konvooi en van de verhalen die hij gehoord heeft.

Om de goede overtocht te vieren worden we samen met de bemanning van de Kahlesand door de Sampo uitgenodigd voor een glas champagne aan boord en voor een maaltijd in goed restaurant in Zeebrugge. Het was erg gezellig! 
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Woensdag 24/8  50 mijl gevaren

Na overleg met de Sampo en de Kahlesand zijn we om 12.00 uur met de stroom mee buitenom naar Stellendam gevaren, een mooie rustige tocht zonder problemen. We hadden mooi weer en hebben zelfs wat zeehondjes gezien onderweg. We stoppen in Marina Stellendam omdat de rest van het konvooi  momenteel nog in Middelharnis ligt, daar heeft de Out of the Blue zich gelukkig ook weer aangesloten bij het konvooi.

Donderdag 25/8   10 mijl gevaren

Om 11.00 uur vertrekken we uit Stellendam, na telefonisch contact met de tot vlootvoogd benoemde schipper van de Maria Theresia, om de rest van het konvooi te onderscheppen en om daarna met zijn allen Hellevoetsluis binnen te lopen.

Het is een mooi gezicht,  22 schepen in kiellinie over het Haringvliet! Bij aankomst worden we netjes allemaal in een box gedirigeerd en liggen we tenslotte met 37 schepen in de haven van Cape Helius.

Leuk om al die mede GB eigenaren weer terug te zien en om overal even een praatje te maken. ‘s avonds is er een welkomstborrel aan boord van de Animator, die zeer goed bezocht werd.

Vrijdag 26/8

Vrijdag was er een product presentatie gepland van Simrad maar die is helaas door een miscommunicatie niet door gegaan. Wel was er ‘s middags weer een happy hour aan boord van de Animator en konden we bijpraten met mede GB eigenaren/vrienden over van alles en nog wat, maar vooral over de tocht naar Londen.

Zaterdag 27/8

Om 10.00 uur is er koffie aan boord van de Animator, met aansluitend de ledenvergadering waarin werd verteld over de aankomende statutenwijziging en de plannen voor het volgende rendez-vous. Ook werd de tocht naar Londen geëvalueerd, de schipper van de Leguaan heeft nog het een en ander uitgelegd over het weer tijdens de terugreis.

Aansluitend kwamen er toch nog wat reacties van mede Londen vaarders.

Toen ook hierover de lucht geklaard was, had de bemanning van de Leguaan tijdens de reis nog wat “bijnamen” bedacht over de boten cq. Bemanning, waar goed over nagedacht was en wat bij sommige heel toepasselijk bleek.

‘S middags in het clubgebouw van Helius, adhoc geregeld, omdat de beamer een overhead projector bleek te zijn, een leuke fotoreportage van de Londentocht gezien. Hetgeen door de schipper van de Maria Theresia werd verzorgd en door iedereen zeer gewaardeerd.

Om 17.00 uur werden we opgehaald met de bus voor het afsluitingsdiner in restaurant Aquarius in Hellevoetsluis, waar ook de uitreiking plaatsvond van het stuurwiel.

Op de eerste plaats, maar helaas gediskwalificeerd, omdat deze niet aanwezig was op moment van uitreiking was de Grand Dream met 584 mijl.

Dus kwam de eerste prijs (het stuurwiel) bij de Typhoon en de tweede prijs bij ondergetekende, de Groote Beer. Na een goed verzorgd buffet en aansluitend en kop koffie met likeurtje, aangeboden door Lowyck Shipyard uit Oostende, nog een borrel gedronken bij een leuk spelend bandje.  Om 11.00 uur terug naar de haven, waar op sommige boten aardig werd doorgefeest.

Zondag 27/8     8 mijl gevaren

Er waren vroege vogels bij die reeds om 07.00 uur uitzwaaiden, anderen deden dit op een meer geciviliseerde tijd en hadden daarom nog de tijd om koffie te drinken en uitgebreid afscheid te nemen.

Al met al een spannende tocht en een aangenaam weekendtreffen waarin het weer een hoofdrol heeft gespeeld maar ook zeer gezellig was.

Van ons uit bedankt voor de steun en voor de gezelligheid en wij hopen u weer te zien bij de volgende tocht en/of meeting.

Wij zijn diezelfde middag nog een klein stukje gaan varen naar Middelharnis, hebben hier lekker gewandeld en wat boodschappen gedaan. Daarna heerlijk rustig achterop het dek een boek lezen.

Maandag 28/8   12 mijl gevaren

Vandaag naar Willemstad, hier komen we de Seahorse weer tegen die met pech ligt, maar wat gelukkig  ‘s avonds alweer verholpen is, één dag je schoonzoon laten varen en je kunt weer aan het werk.

We hadden geluk want we werden uitgenodigd bij de Seahorse voor koffie met taart  ivm een jarige.

Dinsdag 29/8    36 mijl gevaren

Mijlen 4643

Om 08.30 uur vertrokken, alleen, want de Seahorse heeft een zieke kapitein, alweer die schoonzoon. We gaan naar Gorinchem over de Beneden Merwede, het weer is niet zo best, af en toe een buitje en weer veel wind. 

We meren af bij de w.v. de Merwede een leuke jachthaven met restaurant, maar helaas is de keuken niet open op dinsdag, dus ik de meevarende kok aankijken en vragen of zij misschien nog iets klaar kan maken, dit werd me niet in dank afgenomen, maar het werd toch met liefde bereid.

Woensdag 30/8   17 mijl gevaren

We vertrekken om 09.30 uur uit Gorinchem en nemen het Merwede kanaal om naar Vianen te gaan, helaas is het weer erg slecht en moeten we het hele kanaal  binnen sturen .

In Vianen liggen we in een slootje naast de sluis op een gratis passantenplek gesponsord door de plaatselijke AH en RABO, met gratis stroom en water, niet te geloven. 

We doen hier boodschappen om onze voorraad een beetje bij te vullen, die een beetje is opgeraakt met al die gezelligheid in Hellevoetsluis.

Donderdag 31/8    40 mijl gevaren

We maken los van de passantensteiger en gaan via de sluis de Lek op en willen via de Beatrixsluis het Amsterdam Rijnkanaal op, maar door een niet zo vrolijke sluiswachter aldaar worden we naar de Koninginnesluis gestuurd om dan via het Merwedekanaal met 4 bruggen en 2 sluizen toch uit te komen op het Amsterdam Rijnkanaal, wel een leuke route maar het kost wat tijd, ook hier zagen we gratis passanten plaatsen in Nieuwegein.

We vervolgen de reis over het altijd drukke en hobbelige Amsterdam Rijnkanaal naar onze thuishaven in Zaandam, waar we om 17.00 uur aankomen.

Vrijdag  1/9

We gebruiken de dag om schoon schip te maken, te wassen en om ook nog even rustig te zitten, het weer is gelukkig weer wat beter geworden.

Einde van een zeer geslaagde vakantie.

