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augustus 2008

De  maiden trip met onze GB42 CL Acqua  Blu bracht ons van Hellevoetsluis via de Biesbosch  -Bergsche Maas – Gelderse IJssel en de Randmeren naar de ontmoetingsplaats van het jaarlijkse GRAND BANKS rendez-vous in Volendam. 

In onze eerste officieuze kennismaking met de Amicale in Rotterdam ondervonden  wij al het “warme gevoel” wat deze club uitstraalt. Spontaniteit, hartelijkheid en een goeie dosis humor. Zo ook was dat weer het geval bij aankomst in Volendam. Een mooiere setting kun je bijna niet bedenken. Hollandse luchten, een prachtige karakteristieke dijk met heerlijke eethuizen en natuurlijk de 28 klassieke en gepavoiseerde Grand Banksen, keurig op een rijtje. 

Iedereen was meteen bij het aanleggen (+ gratis knoopadviezen) en bij het inchecken werden we direct geconfronteerd met de commerciële talenten van Henny en Herma. De ook aanwezige vaklieden van Shipyard Lodewyck kunnen er weer een paar kledingkastjes bij timmeren. Fantastisch overigens dat laatstgenoemden zo spontaan aan de diverse boten gingen werken. Klasse en wat een vakmanschap.

De productpresentaties voldeden volgens alle aanwezigen de verwachtingen; “ prachtige apparatuur maar wel een beetje kostbaar “ was echter een veelgehoord commentaar.

Wij houden het vooralsnog bij onze  navigatiesoftware in combinatie met de kaarten. Voor de presentatie van de stabilisatoren de volgende dag gold eigenlijk hetzelfde. Zeer efficiënt tegen de deining, wat diezelfde middag nog eens duidelijk gedemonstreerd werd tijdens de gave en ruige proefvaart in de nieuwe  Classic 47 met stuurman Ruud . Hij deed er werkelijk alles aan om op een sensationele manier zoveel mogelijk deining te maken. Wat een geweld en wat een dieselverbruik. De vertegenwoordigers van zowel de stabilisatoren als GB hadden zich geen betere presentatie kunnen wensen en waren dan ook lyrisch.

Wat ook door iedereen zeer gewaardeerd werd was het “technisch vragenuurtje” onder leiding van Walter en Bert(?). Zeer leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar. We merkten  dat ook toen we gingen “boothoppen”. Hartstikke leuk bezigheid en een uitstekende manier om zo iedereen een beetje te leren kennen. De vragen, adviezen en handigheidjes zijn niet van de lucht en  wat opvalt is dat werkelijk geen enkele GB hetzelfde is.

Het uitstapje naar Marken met de vaar-express was leuk,  voor ons had  Volendam echter genoeg te bieden. Maar het is ook wel weer eens lekker om gevaren te worden, toch? De borrels smaken dan des te beter.

Het slotdiner op zaterdagavond was werkelijk voortreffelijk en in een lekker ongedwongen sfeertje met een hoog Jantje Smit gehalte.  Al met al, een prima organisatie in een Amicale sfeer. 

Alle aandacht die er was voor onze dochter Feline (10) was hartverwarmend. Zij heeft zich tijdens de hele rendez-vous en het slotdiner prima geamuseerd. Samen met Henny was ze niet van de dansvloer te krijgen. Ook de leuke presentjes vielen goed bij haar in de smaak. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. 

Wij kijken nu al uit naar het volgende “rendez-vous” in Antwerpen.

Ellen, Feline en Ton Koene

