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In Nederland en een beetje Belgie.								
Zondag Leimuiden Rotterdam 57 km en 1 sluis.						
We vertrokken zondag 28 juli van Leimuiden naar Woubrugge waar onze vrienden bij ons aansloten. Via Alphen a/d Rijn, Boskoop en Waddinxveen naar de sluis van Gouda. Het is elke keer weer een genot om dit stuk te varen, zo goed als de bruggenwachters daar draaien. Via de Hollandse IJssel naar de Nieuwe Waterweg richting Rotterdam Veerhaven voor onze welverdiende gele rakker op het achterdek want het was schitterend weer.
Maandag Rotterdam Willemstad 48 km.
 Weer een prachtige dag en na wat boodschappen gedaan te hebben (broodje bij de bakker) via de Nieuwe Waterweg en de Noord bij Dordrecht SB uit richting stad naar de Dordtse kil het Hollands Diep op naar Willemstad.
Dinsdag Willemstad Tholen 36 km en 1 sluis
s’Morgens vertrokken uit Willemstad naar de Volkeraksluizen. Daar aangekomen konden we bijna direct invaren. Voor de zomervakantie vinden we het niet erg druk, wel een lekker windje om te varen. Na het schutten besloten we maar even te gaan tanken in Dintelsas, BP helpt tenslotte. Na het tanken de Volkerak weer op richting het Schelde-Rijnkanaal naar Tholen. Afgemeerd bij de jachthaven schuin tegen over de familie Beemster, waar we gezellig op de borrel gingen en werden uitgenodigd om heerlijk vis te gaan eten bij de jachthaven van St. Annaland. Aad en Ida reden ons er naar toe. Het waaide wel een beetje, maar eenmaal binnen in het restaurant was de sfeer heel aangenaam en kon de rondetafelconferentie beginnen. Fantastisch gegeten en gedronken op kosten van onze gastheer en vrouw werden we voldaan en moe terug gebracht naar onze  schepen waar we van een welverdiende rust konden gaan genieten. 
 Woensdag Tholen-Yrseke 20 km en 1 sluis.                                                                                           
s’Morgens met een windje vertrokken uit de haven van Tholen via het Zoommeer naar de Bergse Diepsluis. Een heel kleine sluis waar we maar net met onze twee boten in konden. Via het Tholense Gat de Oosterschelde op, waar we begin van de middag de jachthaven van Yerseke binnen liepen. Daar kwam onze kameraad de eigenaar van zijn schip tegen. Na wat borrelen en verhalen uitgewisseld te hebben zijn we het dorp in gegaan om lekker mosselen te eten.
Donderdag Yerseke-Colijnsplaat  22 km.
Wederom een stralende dag dus lekker bovenop gestuurd en van het prachtige water van de Oosterschelde zitten genieten. Met zo'n prachtige dag verwacht je toch wel drukte op het water maar er was geen boot te bekennen. Rustig doordobberen naar Colijnsplaat. Een heel klein plaatsje met een kerkje waar een tentoonstelling was van de klederdracht van de vorige eeuw. Een terrasje gepakt voor een verkoeling en naar de boot gegaan om af te koelen in het water tussen der kwallen door lekker gezwommen en s’avonds heerlijk gewandeld.
vrijdag Colijnsplaat-Zierikzee 8 km.
Vanwege het prachtige weer maar een kleine route uitgezet naar de overkant van de Oosterschelde naar Zierikzee, waar we van de havenmeester aan de buitenkant van de stad mochten blijven liggen waar we nog enige verkoeling  hadden vanwege de wind. De dames kwamen terug van het boodschappendoen met de mededeling dat het veel te warm  was om te koken, wij mannen offeren ons dan maar weer op om via verschillende terrassen heerlijk mosselen te gaan eten. Konden niet op het terras terecht dus besloten we maar om binnen te gaan zitten. Wie schetst onze verbazing als  er  op het terras met een uurtje wel een tafel vrij is waar een gezelschap aan ging zitten.. En ja hoor weer twee leden van het bestuur van de Amicale familie. Lieuwe en Corrie de Jong samen met Jan en Debby Bussing die ook lekker vis gingen eten. Na wat bij gekletst te hebben zijn we weer naar boord gegaan voor een lekker spelletje kaarten. Onze boot heet niet voor niets Ruitentroef.
Zierikzee-Goes 21 km en 1 sluis.
Van Zierikzee naar de sluis Goese Sas gevaren waar we ook weer lekker vlot geschut werden. Het havenkanaal op via het kleine Wilhelminadorp naar Goes waar onze vrienden van boord gingen en onze jongste dochter Suzanne met haar man en 2 kleinkinderen aan boord kwamen. Lekker bijgekletst eten en drinken en naar bed.
Goes-Veere 33 km 2 sluizen.
Het jammere van plaatsen zoals Goes is dat je weer dezelfde route tot de sluis terug moet varen maar als het prachtig weer is, is het overal mooi. Weer vlot geschut de Oosterschelde op naar de volgende sluis de Zandkreeksluis. Daar was het een gezellige drukte waar je toch altijd weer ziet dat er bepaalde watersporters, vooral met zo'n stok erop, enorm veel haast hebben om in de sluis te komen, denkende dat degene die liggen te wachten vakantie hebben. Na geschut te hebben het Veerse meer op waar het steeds drukker werd. Eindelijk eens een hoop boten op het water. Langs de Zandkreekplaat en het Aardbeieneiland naar het gezellige haventje in Veere. 
Het was erg druk zodat we driedubbel moesten afmeren. Uiteraard direct een paar extra lijnen naar de wal gebracht, want je weet maar nooit. Achter ons lagen de zeilboten zes breed maar een lijn naar de wal was kennelijk niet nodig. De meeste zeilboten hebben ook wel meerlijnen van wel 10 meter lang. Toen het s' avonds begon te stormen was de paniek dan ook zo groot dat ze met een pikhaak voorop de boot gingen staan om hun boten af te duwen. Na ze een aantal keren geadviseerd te hebben dat ze  beter een aantal lijnen naar de wal konden zetten en na een pikhaak gebroken te hebben, namen ze mijn advies toch maar aan. 
We lagen net toen we onze naam hoorden roepen, en jawel daar stonden Ariaen en Mirjam Zimmerman op de kade en vroegen ons om een borrel met ze te drinken. Nou ja het was toch warm en dorst hadden we toch wel. Gezellig bijgekletst en na een aantal borrels in het geweldige clubhuis van de haven namen we afscheid, omdat we met onze vrienden af hadden gesproken om uit eten te gaan. Zo gebeurde het ook en daarna konden we voldaan ons hutje weer op zoeken.
Veere-Middelburg 9 km en 1 sluis.
Wederom een stralende dag. Allereerst hebben we de plaatselijke markt bewonderd met veel goederen uit de streek. De buren waar we naast lagen werden zenuwachtig dus gooiden we  om een uur of elf de trossen los om naar de volgende mooie stad in Zeeland te gaan. Na de haven uitgevaren te hebben SB uit richting sluis Veere. Via het kanaal van Walcheren naar de stadshaven in Middelburg waar we een mooie plek aan de kant kregen van de havenmeester. Het was mij te warm om de stad in te gaan dus ben ik lekker de boot helemaal gaan soppen, met een temperatuur van bijna 30 graden is dat geen straf. Na de gedane klus kwamen de dames terug om een lekkere maal te  bereiden en de avond werd besloten met een spelletje kezen (mens erger je niet voor volwassenen)
Middelburg-Vlissingen.  7 km.
Een sombere dag, dus besloten we maar om door te varen via het kanaal naar Vlissingen. Niet veel te beleven onderweg en de buitenhaven gebeld maar daar konden niet terecht.  Dus de eerste jachthaven aan BB zodra je Vlissingen binnen komt konden we nog net terecht aan de vuilwater steiger die zoals bijna overal alleen wordt gebruikt voor extra ligplaatsen. We lagen nog maar net vast of  de regen kwam al met bakken uit de hemel, goed voor de natuur en de winkeliers dus gingen we maar naar de stad in om te genieten van de winkels en het uitzicht op de Westerschelde. Verder weinig te beleven dus maar weer gauw naar boord gegaan en in het clubhuis van de watersportvereniging weer heerlijke mosselen gegeten.
Vlissingen-Terneuzen.23 km . en 1 sluis.
Via de binnenhaven naar de beroepssluis van Vlissingen waar we mee mochten schutten met een loodsboot van de kustwacht. Nog even met de schipper gesproken en die vond wel dat we een goede smaak hebben en als hij zou stoppen met werken ook graag een 32 GB wilden aanschaffen. Na geschut te hebben varen we de Westerschelde op zoek naar zeehonden die we dan ook op de zandplaat zagen liggen. Nabij Terneuzen even opletten voor de beroepsvaart die van en naar Terneuzen vaart en heerlijk afgemeerd in de jachthaven waar de Piet de Putter en Piet Michielsen van de Amicale ons al op stonden te wachten om ons naar onze plek te loodsen. Zo zie je maar waar zo'n vereniging al niet goed voor is. Samen met de heren onder het genot van een biertje het reilen en zeilen van de vereniging besproken en na een aantal biertjes beloofden de heren dat ze hun best zouden doen om bij het volgende  RV weer aanwezig te zijn. 
Terneuzen-Antwerpen.65 km en 1 sluis.
Na heerlijk genoten te hebben van het prachtige uitzicht weer heerlijk uitwaaien bovenop en varen we de Westerschelde op richting Antwerpen. Fantastisch is het om te zien hoe die grote zeeschepen je voorbij  varen  toen er van de andere kant een zeeschip aankwam. Maar even gewaarschuwd dat hij de pannen in de gaten moest houden terwijl wij de kleinkinderen bij ons op de bank goed vasthielden. Onze vrienden die achter ons voeren wilden van dat spektakel een paar mooie foto's maken maar moesten zich zo goed vast houden dat ze dat maar achterwege lieten. Toen de rust was terug gekeerd alsnog een paar fraaie foto's gemaakt. Mijn kleindochter Senna maakte een mooie tekening die we in een plastic fles stopten en in het water van de Westerschelde gooiden. Nu maar afwachten of we daar ooit nog een reactie op ontvangen. 
Om een uur of twee kwamen we bij de Kattendijksluis aan waar we van de sluismeester te horen kregen dat we maar even vast moesten maken aan de steiger in de Westerschelde die er speciaal voor de recreatievaart was gemaakt. Na twee uren te hebben gewacht werden we opgeroepen dat we de sluis in mochten varen. Dat schutten duurde zolang dat we in het Kattendijkdok aangekomen waren we net niet meer door de Londonbrug konden. Gelukkig kwam onze vrolijke havenmeester Tony ons verwelkomen en kregen we weer twee prachtige plaatsen naast elkaar. Altijd een feest om in Antwerpen te zijn, prachtig weer en gezellige mensen. Uiteraard ook een aantal GB’s waaronder de familie Bon,waar we al gauw mee zaten te borrelen. De volgende dag kwam de familie Beemster nog voor een weekend naar Antwerpen waar we ook nog leuk mee hebben opgetrokken (lees eten en drinken). Volgende dagen blijven we lekker in Antwerpen om te doen en laten wat we willen.
Antwerpen-Hasselt. 81.km en 3 sluizen.
Na de haven van Antwerpen te hebben verlaten SB uit naar het Albertkanaal. Door industrieterreinen varen via de sluizen naar Hasselt. Zoals elke dag weer prachtig weer en einde van de dag komen we ook daadwerkelijk aan om Hasselt onveilig te maken, de dames met het winkelen en de mannen die er met de fiets op uit trekken om de omgeving te bekijken en het plaatselijke bier te bewonderen. Hier zouden we ook de volgende dag nog verblijven om naar de Japanse tuinen te gaan.
Hasselt- Maastricht. 37. km en  4 sluizen.
Na weer genoten te hebben van de Belgische gastvrijheid terug het Albertkanaal op naar Maastricht. Prachtig  weer gezellige mensen dus wat wil je nog meer. In Maastricht aangekomen de Pietersplas op waar we weer geweldig gastvrij worden ontvangen door onze vrouwelijke havenmeester, die ons weer 2 prachtige plekken aanwees waar we de komende dagen konden blijven liggen. Het was te warm om het fornuis aan te steken dus hebben we maar de fietsen gepakt en naar een lekker knus restaurant in de buurt gefietst om ons lekker te laten verwennen, het is tenslotte vakantie. Een paar prachtige dagen gehad met als hoogtepunt een dagje met de scooter weg, wat een geweldige ervaring was dat.
Maastricht-Roermond  49km en 3 sluizen.
s'Morgens vroeg vertrokken uit Maastricht via het Julianakanaal naar de eerste sluis Born die wel heel raar opkeek dat we zo vroeg ons melden om te schutten. Na wat gepraat te hebben met de stewards vervolgden we onze weg naar de volgende sluis nabij Maasbracht, ondanks dat het toch al wel later was waren we daar ook de eerste jachten die ze konden begroeten. Het fijne is wel dat als je zo vroeg bent de deuren vanzelf voor je opengaan.  Op naar de volgende sluis Limmel waar we gelukkig ook al andere jachten zagen liggen, je bent gelukkig met dat mooie weer niet de enigste die graag op het water is. We waren zo vroeg vertrokken omdat onze oudste dochter ons zou komen bezoeken, ze was net teruggekomen uit Amerika van vakantie. 
Aangekomen bij jachthaven Nautilus in Roermond lagen we dan ook maar net vast toen onze visite al arriveerden met heerlijke Bossche bollen, die ze onderweg opgehaald hadden. Het is toch fijn als je weet waar je moeder van houdt. Na de nodige cadeaus ontvangen te hebben uiteraard snel de stad in met moeders om de outlet onveilig te maken. s'Avonds nog lekker gegeten met z'n allen en na een heerlijke maaltijd weer afscheid genomen van dochter en buurvrouw Carla en onze twee kleinkinderen hebben we nog lekker een paar neuten genomen op het achterdek.
Roermond-Leukerheide .55 km en 2  sluizen
Zondag was een mindere dag met veel regenbuien vooral als we moesten schutten, het begon al bij de sluis van Roermond waar de eerste druppels al naar beneden kwamen. Na het schutten de Maas af richting Leukerheide waar we  aan het einde van de dag aankwamen. Toen we een plek aan de steiger hadden en klaar waren met vastmaken werd het zowaar nog droog ook en konden we toch nog even een avond wandeling maken om onze stijve benen te strekken, verder weinig televen.
Leukerheide-Nijmegen .48.km en 1 sluis.
Maandagmorgen vertrokken we met een bewolkte lucht maar wel droog. Via de Maas en het Maas-Waalkanaal  naar sluis Weurt gevaren waar we ook weer direct werden geschut. Sluis uit en gemeld bij post Nijmegen gingen we S.B uit stroomopwaarts naar de Lindenberghaven van Nijmegen waar we naast een zeilboot mochten afmeren. Aardige mensen die zelfs nog even een stootkussen van nieuw touw voorzagen. De stad in geweest en verschillende kunstwerken bekeken maar toch op het terras beland waar het bier weer heerlijk smaakte. Na aan boord gegeten en een spelletje gedaan  te hebben doken we de kooi in.
Nijmegen-Woudrichem.  70.km.
Dinsdag morgen  vertrokken we met een stralende lucht uit de haven om lekker stroomafwaarts van de Waal te genieten. Goed opletten en uitluisteren maar dan is het ook een prachtige rivier om te varen. Als je goed met de beroepsvaart communiceert verlenen ze je altijd medewerking om op te lopen. Begin van de middag liepen we het kleine haventje van Woudrichem in. Er staat weinig water en het is er voor onze schepen niet zo geschikt maar als je dokter Tinus op wilt zoeken moet je soms iets ondernemen. Als je heerlijk hebt gevaren wil je altijd wel even het plaatsje in om een paar boodschappen te doen en de plaatselijke horeca te bekijken. Het is gauw gezegd: weinig te beleven en de winkels zijn met de noorderzon verdwenen. Wel heerlijk gegeten in de Gevangenpoort. Het enige restaurant dat open was die dag, verder was het uitgestorven.
Woudrichem-Numansdorp 48 km.
Woensdagmorgen vertrokken om ons aan te sluiten bij de leden van de Amicale die zich in Numansdorp verzamelden voor het RV weekend in Hellevoetsluis. Na vele handen te hebben geschud en vele zoenen te hebben mogen ontvangen gingen we  aan het einde van de dag genieten van de wijnproeverij bij Jan en Debby Bussing in DE VERLEIDING. De naam zegt al genoeg om verzekerd te zijn van een fantastisch begin van een heel mooi weekeinde. Onze laatste avond met onze vrienden Jan en Bernadette stijlvol afgesloten met een spelletje kaarten. 
Numansdorp-Hellevoetsluis. 28 km.
Na afscheid te hebben genomen van onze vrienden en nog even de broodfabriek van Bussing te hebben gezien voeren we gezamenlijk weg om 11 uur over het prachtige Haringvliet  in konvooi naar Hellevoetsluis. Het is toch een prachtig gezicht al die mooie GB’s te zien varen achter en naast elkaar, het weer was weer prachtig en ons nieuwe lid met de toepasselijke naam van zijn boot Belgica kwam ons tegemoet varen om wat later bleek een prachtige video opname te maken. Bij de haven aangekomen werden we keurig opgewacht door ons bestuurlid Arend Bon die ons onze plekken aanwees, samen met de havenmeester Kees. Zelden een havenmeester gezien die zo gek is op onze schepen. Hier eindigde onze vakantie en begon een prachtig begin van een mooi weekend met de amicale.
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